
Bord 13 – Bernadette - 1950 
Beeld Bernadette; Rijksmonument 
Materiaal Franse zandsteen 
Signering Gebr. Van Eck, te Eindhoven  

 

Bij de vijver staat op een sokkel, 
van het torenmodel met 
schulprand, een beeld dat een 
kopie is van de H. Bernadette uit 
Lourdes. Bernadette staat traditiegetrouw ge-
richt naar het water. Ze draagt klompjes 
(eenvoudig boerenmeisje) en heeft haar handen 
gevouwen. Bij het beeld van 

Bernadette staat ook een kunststenen bloembak als 
onderdeel van het rijksmonument. De platte 
schotel ligt op een getrapte sokkel met drie bollen.    

  

*Historie Bernadette Soubirous  
Op 7 januari 1844 wordt Bernadette geboren als het eerste 
kind van François Soubirous en Louise Boly. Bernadette zag als 
14-jarige in een grot de verschijning ‘Maria’ staan. Dit visioen 
heeft 18 keer plaatsgevonden. (Klik op: visioenen van 11 
februari tot 16 juli 1858). Bernadette omschreef haar als ‘een 
in het wit geklede dame met een rozenkrans’. Ze zag haar in 
de grot van Massabielle, net buiten Lourdes.  
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   Foto:  Bloembak met zicht op 2e rustaltaar 

https://www.lourdesgroepsantpoort.nl/de-verschijningen.html
https://www.lourdesgroepsantpoort.nl/de-verschijningen.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grot_van_Massabielle


Bernadette werd door diverse mensen en meerdere keren 
hierover bevraagd omdat ze haar niet geloofden.  

Tijdens een van de verschijningen, op 25 maart, stelde de 
dame zich voor als ‘Que soy era immaculada councepciou’ (Ik 
ben de onbevlekte ontvangenis). Dat betekende dat Maria 
vanaf haar conceptie geheel zonder zonde was, aldus paus 
Pius IX in 1854.  

Op aanwijzing van de ‘verschijning’ groef Bernadette een kuil 
in de grond en ontsprong er een bron. Het water bleek 
geneeskrachtige eigenschappen te hebben (Lourdeswater). 
Bernadette vertelde dat de ‘in het wit geklede vrouw’ haar 
vroeg bij de grot een kapel (crypte) te bouwen en processies 
te houden waarbij men de rozenkrans moest bidden.  

Bernadette besloot een religieus leven te gaan leiden in Lour-
des en heeft zich aangesloten bij de Zusters van Nevers. 
Haar visioenen werden door de kerk pas erkend in 1862.  
In 1866 verhuisde Bernadette definitief naar Nevers.  Ze kreeg 
daar de naam Soeur Marie-Bernarde. Nadat ze daar haar 
verhaal als novice verteld had mocht ze er nooit meer over 
praten. 
Op 16 april 1879 stierf Bernadette op 35-jarige leeftijd. Ze 
werd op 8 december 1933 heilig verklaard. Haar lichaam, dat 
intact is gebleven, ligt in de kapel van haar klooster in Nevers.  

 

De heiligverklaring vond plaats in het jaar dat de Lourdeskerk 
in Mariahout gebouwd werd. Het 
thema ‘Lourdes’ met de aanbidding 
van Maria is tot op heden actueel. 
Er vonden en vinden Maria- en licht-
processies plaats langs beelden van 
Gekroonde Maagd en Bernadette.  
Volg de route links om naar bord 14. 


